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Tafelsculpturen





Deze serie "Tafelsculpturen" bevindt zich halverwege tussen het alledaagse object en het kunstwerk, tussen design en 

sculptuur. Het hectische ritme van de kleuren laat de ruimte trillen en zijn vorm exploderen. De evocatie van mijn 

geboorteland Sicilië en zijn traditionele keramiek was duidelijk en elk beeld suggereert op zijn eigen manier een beeld, een 

impressie van dit uitbundige en inspirerende eiland... Ik maak de sculpturen in gelast staal, daarna, na een laag 

poedercoating verf, schilder ik de stukken volgens wat de vorm van het stuk oproept, het ritme ervan. En tot slot worden de 

sculpturen gelakt. Deze laatste glanzende vernis geeft een ongelooflijk "keramisch" aspect, evenals een grote weerstand aan 

het object. 








